
Paasmorgen. Voorganger ds Wina Hordijk, organist Irma Zuur                                         
m.m.v. Marturia o.l.v. Alette Kwant. 

 
Welkom  
 
Woorden bij de schikking 
 
Zeven wit/gele tulpen staan 
als het ware in gebed met 
hun bloemblaadjes naar 
de hemel gericht. 
Pilatus begaf zich op glad ijs 
maar komt bedrogen uit. 
En ook wij mensen 
herkennen de scheuren in het ijs 
niet op het eerste gezicht. 
Maar het Licht laat zien 
dat zij sterker is dan het donker. 
Uit liefde voor jou 
staat de tafel van samen 
weer uitnodigend 
voor ons klaar. 
Jezus vertelde: 
“Ik ben de wijnstok en 
jullie de ranken”. 
 
Marturia zingt ‘I don’t know how to love Him’ 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed  
 
Lied 645: 1,2,5 
 
Kyriëgebed  
 
Lied 58: 1,3,4  uit Het liefste lied van overzee dl.1 (mel. Lied 150 A) 
 
Zingt volop Gods lof, de hemelen rond. 
Verblijd je in hem, een lied in de mond,  
gij engelen, machten voor zijn aangezicht  
en zing je te buiten in ’t hemelse licht. 
 
Zingt volop Gods lof! Laat horen de klank  
van snaren en fluit: betoon Hem je dank! 
Met al wat geluid geeft: sla aan het akkoord  
van wat Hij gedaan heeft, en zing het dan voort.  
 
Zingt volop Gods lof, want waardig is Hij  
mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij  
tot leven geroepen, voor liefde bestemd. 
Besteed dan je adem aan zingen voor Hem! 



 
Gebed 
 
Marturia zingt ‘Wade in the water’ 
 
Lezing: Joh. 20: 1-18 
 
Marturia zingt ‘Down to the river’ 
 
Lezing: Psalm 118: 15-24 
 
Marturia zingt ‘The journey of faith’  
 
Overdenking 
 
Lied 637 
 
Dankgebed en voorbeden  
 
Marturia zingt ‘Evidence of grace’  
 
Collecte 
 
Marturia zingt ‘I will give thanks’ 
 
Slotlied: Lied 634 
 
Zegen  
 


